


 



 



 



De lange benen foto

Deze foto noemden wij altijd de lange benen foto

Maar laat ik eerst even vertellen wie er allemaal op de foto staan.
Dat is om te beginnen de man in het midden, mijn opa, Piet (Petrus) Vaissier (1877-
1962). Naast hem, zittend, mijn oma, Hanne/Jo (Johanna) Vaissier-van Schadewijk 
(1883-1957).

De foto zal genomen zijn in 1919-1920. Nog niet alle kinderen van dit gezin zijn dan 
geboren. Maar hier staat de teller al op 7! Er zouden nog 3 meisjes volgen (arme 
oma…).

Links, vlak naast mijn opa, staat tante Kaat (Catharina) (1909-1982). Helemaal links 
op de foto tante Joep (Jeannette) (1912-1988). Dan, ook zittend, mijn oudste tante, 
tante Ada (Adriana) (1907-1973). Op haar schoot mijn moeder, Puck (Christina) 
(1918-1999).
Het zittende jongetje is oom Piet (Pieter) (1917-2001). Rechts naast oma staat oom 
Jan (Johannes) (1914-2004). En helemaal rechts staat tante Mieke (Maria) (1911-
2008).

Mijn opa was banketbakker, en had een mooie banketzaak 
(Maison Vaissier) in de Piet Heinstraat / hoek Heemskerckstraat in Den
Haag. Hij vestigde zich daar in het begin van de 
20ste eeuw, en hield er in het begin 

van de oorlog mee op. Het 
stuitte hem enorm tegen de 
borst om met surrogaatspul te
werken.
En ik denk dat hij zijn 

schaapjes toen wel op het 
droge had.

Boven de beide ramen van de 
zaak stond: confiseur - patissier 

– glacier suisse. Mijn opa maakte 
dus niet alleen taartjes, 

koekjes en bonbons, maar 
ook ijs en gekonfijt fruit. En 

ook hartig lekkers, zoals kroketten. Niks vreemds als er laat uit Wassenaar een 
telefoontje kwam: “Ach, kunnen er nog 4 van die héérlijke kroketjes (croquetjes!) 
bezorgd worden”? En dan ging de bestelauto met 4 warme kroketjes naar 
Wassenaar. Ja, zo ging dat toen…
Niets ergers dan een klant die vroeg of hij ook brood verkocht. Een broodbakker was 
(is) heel wat anders dan een banketbakker!

Ik zat jaren geleden eens met een oudere dame in de trein en we kwamen aan de 
klets. Zij vertelde dat haar vader een slagerij in diezelfde Piet Heinstraat had gehad. 
Dus ik begon over mijn opa, waarop zij helemaal enthousiast riep: “Vesjee? O, kind, 
de progrèstaart van Vesjee! Ik vroeg er altijd een voor mijn verjaardag!”
Ik zat natuurlijk te glunderen.
(Voor de Hagenaars: progrèstaart is een hazelnootschuim-slagroomtaart, waar 
banketbakker Kelder in Den Haag nu bekend van is).



Een knecht van mijn opa heeft in de oorlog de zaak van mijn opa overgenomen. Ik 
herinner me dat er later ook brood verkocht werd, foei!
Nu zit er een belastingadviseur in het pand. Maar … hij heet wel Bakker!

Maar waarom noemden we het de lange benen foto?
Kijk naar mijn moeder op schoot bij haar oudste zus. Als je even niet op de beentjes 
van mijn moeder let, lijkt het net of de lange benen van haar zus, mijn moeders 
benen zijn. Flink uit de kluiten gewassen voor zo’n hummeltje!

Hanne Sons


