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NIEUWE SECRETARIS DIENT ZICH AAN.

In het gemoedelijke zaaltje van restaurant “De Haven ven Huizen” werd het beklonken. Daar was het dat
Anita Lestrade zich spontaan aanmeldde voor het vervullen van de functie van secretaris, die was ontstaan
door de mededeling van Wiet Josso dat hij ermee ging stoppen. Vooraf baarde het wel enige zorgen bij het
bestuur om een geschikte kandidaat te vinden, maar Anita hielp het bestuur uit de problemen door zich
kandidaat te stellen.

In de wat ongebruikelijke setting van de later op de dag gehouden algemene ledenvergadering in de bus,
werd haar kandidaatstelling met groot applaus begroet en alszodanig werd zij met algemene stemmen ge-
kozen.

Misschien zouden Piet en Tiny dat nooit bevroed hebben, maar het zou hen met trots hebben vervuld als
ze dit hadden kunnen meemaken: hun dochter Anita die in hun voetstappen zou treden om de VVA verder
te brengen, en laten we eerlijk zijn: Lestrade is een waardevast merk waaraan onze vereniging veel te
danken heeft.

Wij zijn er zeker van dat Anita als secretaris een aanwinst is voor onze vereniging en wij wensen haar veel
succes met dit werk.

Red.

Van de redactie

Ditmaal een extra dik nummer.

Allereerst het verslag van ons tochtje door Het Gooi dat u kunt vinden op pagina 2. Het verslag van de
algemene ledenvergadering die ook op deze dag plaats vond en wel in een touringcar van Besseling, dat is
verzorgd door onze 2° secretaris Pieter Laboyrie, vindt u op pagina 3.

Emile Weesie is ook in de pen geklommen en heeft een zeer lezenswaardige recensie geschreven over het
boek De Zwarte Madonna van oer- tot eindtijd van Dr. Anine van der Meer. Uitgebreid gaat Emile in op
dit beeld dat wij op onze reizen in Auvergne in veel kerken hebben gezien. Hij geeft er ook een aanbeveling
bij om via enkele genoemde boeken ons in deze figuur te verdiepen. U kunt het lezen op pag. 4 en 5..
Tenslotte treft u op pagina 6 een artikel aan over de herdenking van 200 jaar slag bij Waterloo waar onze
Prins van Oranje, de latere koning Willem Il een heldhaftige rol heeft gespeeld. Bij ons bezoek op 13
september jl. aan het Paleis Soestdijk hebben wij in een van de zalen een levensgroot portret van deze
held kunnen aanschouwen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Nieuwe adrés secretariaat VVA.

Zoals u boven aan deze pagina al heeft kunnen lezen, heeft de VVA
vanaf zondag 13 september j.I. een nieuwe secretaris in de persoon
van Anita Lestrade. Het secretariaatsadres is nu:

Mw.A. Lestrade, Veensekom 42, 3831 RD LEUSDEN
e-mail-adres: anita.lestrade@kpnmail.nl
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HISTORISCHE NAJAARSVERGHADERING BEVREDIGEND VERLOPEN

In meerdere opzichten is onze najaarsvergadering op 13 september jl. een historische geworden. Allereerst meldde zich na de goede
lunch in de “haven van Huizen” Anita Lestrade spontaan als kandidaat voor de vacature van secretaris, vervolgens bezochten wij
“Paleis Soestdijk” dat toch geldt als een historisch monument en hielden we voor het eerst in onze geschiedenis een Jjaarvergadering

in een bus.

Het begon allemaal op het terras van Delifrance pal naast de ingang
van het Centraal Station van Amersfoort, waar vanaf 10.00 uur 28
leden neerstreken om daar van de koffie en de zon te genieten. Want
tegen alle sombere verwachtingen in liet dit machtige hemellichaam
ziin weldadige stralen daar op ons neerdalen. Omstreeks 11.00 uur
zette de groep op advies van onze voorzitter Frits Lammerts zich in
beweging naar de parkeerplaats van de touringcars waar de bus van
Besseling met chauffeur Henk klaar stond om ons van het mooie Gooi
te laten genieten.

Landschappelik is Het
Gooi vrij uniek. De streek
bezit een hoge zandrug,
de licht heuvelachtige
uitioper van de Utrechtse
heuvelrug. Het Gooi biedt
een grote variate aan
landschappen en daarvan
hebben wij kunnen ge-
nieten. Er zijn grote loof-,
naald- en gemengde
bossen en heidegebieden
omzoomd met groene
bos-randen.

Voor mij persoonlijk werd het een feest van herkenning omdat ik daar
in de jaren '50 van de vorige eeuw meermalen met mijn ouders, broers
en zusjes vakantie hield.Veel is er veranderd maar veel is er toch ook
bewaard gebleven. De bossen, de heidevelden en de mooie huizen.
Ook de buitenwijken van Amersfoort toonden hun fraaie bebouwing,
mooi gelegen tussen het groen. Vanaf Amersfoort ging het via
Eemnes waar een groot evenement ons even ophield naar  Huizen.
Een plaats waar de rijkdom vanaf straalt. We kwamen nog langs de
Theetuin van Eemnes die niet zo gastvrij de tuin voor ons gezelschap
op die dag voor ons gesloten hield.

Waar we wel gastvrij werden ontvangen, was in de Haven van Huizeni
in een zaal met een nostalgische ambiance met veel schilderijen en
muurversieringen met als thema: schepen en natuur. Hier was het dat
voorzitter Frits Lammerts een voorschotje nam op de algemene leden-
vergadering, terwijl de leden van de lunch genoten. Hij bedankte mij
voor het 19 jaar vervullen van de functie van secretaris en onder-
streepte dat met het overhandigen van 2 cadeaucards voor een
weekendje weg, een cadeau dat dezerzijds zeer op prijs is gesteld.

Na de lunch stapten we in de bus richting Paleis Soestdiji. Via een
Zijlaantje bereikten we de ingang waar Frits de toegangkaartjes tot de
tuin en het opengestelde deel van het paleis aan ons gaf. Wandelend
door de mooie tuin passeerden we de oudste watertoren van
Nederland, gebouwd in 1680. Tevens was er in de toren een
graanmolen. Vervolgens werden we geleid in de tuin aan de voorzijde
van het Paleis van waaruit Dik Pasgier ten tijde van de regeerperiode
van koningin Juliana het vermaarde defilé becommentarieerde. Daar
ontving de vorstin de goedbedoelde prullaria, die volgens Wim
Sonneveld door een bediende achter de rododendrons belandden.
Hoe je het ook bekijkt hier stonden we op historische grond.

watermolen

Voor de rechtervieugel van het Paleis lag zo te zien wat drek en
vogelveren, afkomstig van een nest aan de dakrand. Hier werden we
op het verkeerde been gezet. Zowel de drek als het vogelnest zijn
kunstmatig door een kunstenaarsgroep aangebracht in het kader van
een kunstmanifestatic Drek en Veren. Overal in de tuin kon je
dergelijke kunstobjecten aantreffen
In het voor publiek opengestelde gedeelte van het Paleis waren de
kamers van Juliana en Prins Bernhard, de kanonskamer en
ontvangstkamer de moeite van het bekijken waard..
Ons bezoek aan Paleis Soestdijk werd afgesloten in de voormalige
Oranjerie met koffie/thee en appelgebak. Hier kon de groep nog even
lekker babbelen alhoewel de akoestiek van de ruimte met veel publiek
een kakofonie van geluiden voortbracht. In de bus naar Amersfoort
werd de agenda van de jaarvergadering afgewerkt. Voor het verslag
zie elders in deze VVA-berichten)..

Wiet Josso



Notulen Algemene ledenvergadering van de VVA op 13 september 2015.

Aantal aanwezigen: 28
Afwezig met bericht: Jan Derksen ivm enkelblessure, Guido Weesie ivm werkzaamheden.

1.

o

10.

11.

Opening: Rond 16.00uur opent de voorzitter, Frits Lammerts de vergadering in de bus
op weg van Soestdijk naar Amersfoort, aan het eind van weer een fantastische VVA-
dag. Deze keer vond de dag plaats in het mooie Gooi.

Notulen: De notulen van de algemene ledenvergadering van 6 september 2014,
gepubliceerd in de VVA berichten van december 2014, worden goedgekeurd.
Jaarverslag: De club slinkt langzaam maar zeker. Heden zijn er nog 71 leden over
waarbij nieuwe aanwas op zich laat wachten. In het jaarverslag, wederom van de hand
van Wiet Josso, is echter te lezen dat de vereniging nog springlevend is met een
lustrumviering in de omgeving van Doesburg, een voorjaarsbijeenkomst in Leiden. Ook
de VVA-berichten, de website en werkgroep Genealogie werken nog steeds als specie
voor de vereniging waarbij de jarenlange vriendschap een stabiele, aardbeving
bestendige fundering vormt.

Jaarrekening 2014: Harry Delpeut geeft aan dat er een batig saldo op de rekening staat
van ongeveer euro 2000- maar dat hiervan nog wel de kosten van de
najaarsbijeenkomst moeten worden voldaan. Hierdoor begint de bodem van de kas in
zicht te komen. Frits roept hierom op tot het doen van grote of kleine donaties om het
batig saldo weer wat op te vijzelen. Hij wijst hierbij op het feit dat de vereniging ook deze
dag een aanzienlijk deel van de kosten voor haar rekening neemt.

Verslag kascommissie: In verband met de hectiek van de dag heeft de kascommissie
de boeken nog niet kunnen controleren.

Begroting 2016: De begroting 2016 volgt nog.

Benoeming kascommissie: Anneke Cinqualbré treedt af na 2 jaar zitting en wordt
opgevolgd door Frank Lestrade.

Bestuursverkiezing: Wiet Josso treedt af, na 19 jaar het secretariaat met grote inzet,
kunde, kennis en literaire kunstwerken te hebben volbracht. Als rechterhand van Frits
Lammerts heeft hij al die jaren mede zorg gedragen voor het reilen en zeilen van de
club. Om gezondheidsredenen treedt hij nu terug. Hierop geeft Anita Lestrade aan deze
gewichtige functie over te willen nemen. Wiet zal hierbij, op freelance basis meehelpen
en Paul Luscuere heeft ook hulp toegezegd. Met daverend applaus wordt blijk gegeven
van dankbaarheid jegens Wiet. Het bestuur biedt hem en An een bon aan voor een
gezellig weekeinde als blijk van grote waardering.

Suggesties voojaarsbijeenkomst: Er vindt een peiling plaats om de animo te bepalen
voor een voorjaars- en najaarsbijeenkomst waarbij de uitkomst is dat een meerderheid
zowel een voorjaars- als najaarsbijeenkomst wil bijwonen. Het bestuur zal zich hierover
beraden.

Rondvraag: De voorzitter stelt voor om na aankomst in Amersfoort gezamenlijk nog
een borreltje te drinken.

Sluiting: Vlak voor aankomst van de bus in Amersfoort sluit de voorzitter de
vergadering.

PM Laboyrie, 21 september 2015



Daarom zijn ze zwart en zo belangrijk!

We hebben ze op verschillende van onze reizen
ontmoet, de Zwarte Madonna. Ze oogde vaak wat stijjf
op haar troon met haar kind op schoot. Mooi, intrige-
rend en — in ieder geval door mij — onbegrepen. Pas
kortgeleden heb ik ontdekt hoe belangrijk ze is binnen
ons gedeelde culturele Auvergnaatse erfgoed. Dat was
via het boek De Zwarte Madonna van Oer- tot Eindtijd
van dr Annine van der Meer (2015).

Ik wil je graag iets vertellen wat ik uit dat boek heb
meegenomen. Dat is voor mij een manier om recht te
doen aan al de verhaallijnen en de informatiedichtheid.

Het verhaal van de Zwarte Madonna’s

Uiteraard heeft de Zwarte Madonna een zwarte huids-
kleur. Ze zit vaak op een troon en houdt op haar schoot
een mannelijk kind vast. Het beeld is van hout en
dateert uit de periode 1000 — 1300 n.C.

De grootste kans om haar te ontmoeten heb je in de
Auvergne. Daar zijn er 121. Dat is 38% van het totale
aantal in Frankrijk en 24-27% van het wereldwijde
aantal. Het is bijna een Auvergnaats fenomeen te
noemen.
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De auteur behandelt tientallen Zwarte Madonna'’s in
woord en beeld. Dit is wat ik even de encyclopedische
laag van het boek noem. Al heb ik de zwart-wit-versie
van het boek gelezen, de beschrijvingen zijn zo
levendig dat de kleuren toch gaan leven. Ik vond het
ronduit fascinerend om te lezen hoe de beelden zijn
ontdekt en hoe ze hun plek onder de mensen hebben
verworven. Water, stenen, dieren vervullen daarbij
telkens weer een rol. Door al die parallellen in deze
verhalen komt al snel de vraag of het wel gewone
beelden zijn. Een prachtig voorbeeld van een Zwarte
Madonna is die van Le Puy-de-Déme (met inmiddels

witte handen):

Wie is ze en waarom zo veel in de Auvergne?

Doorheen het encyclopedische verhaal vertelt de au-
teur ook een verhaal over symbolen en volksgebruiken.
Zo gaat ze terug in de tijd, tot ver voor onze jaartelling,
zelfs tot voor het geschreven woord. En dan komen we
onderweg Maria Magdalena tegen en de Egyptische
godin Isis voordat we bij Moeder Aarde zijn. In de
Zwarte Madonna vereren we Moeder Aarde. Vereren
we ‘het donker dat zwanger is van het licht', de Godin.



En dat vereren op de manier die haar academische
promotor Gilles Quispel benoemt met ‘Onze Moeder die
in de Aarde zijt'. God in de Hemel, Godin in de Aarde.

Een derde verhaallijn gaat over het verdwijnen van
Moeder Aarde en de Godin uit ons bewustzijn. En in dat
verhaal toont de auteur aan dat de Godin er al voor
‘onze’ God was, en dat ze in de heilige teksten van
Jodendom, Christendom en Islam nog steeds voor-
komt. Alleen, doordat de symbolen al lang geleden
vanuit mannelijk perspectief zijn geinterpreteerd en
vertaald is ze onherkenbaar geworden. Zo geeft ze als
voorbeeld de zin uit de Bijbel: ‘In den beginne schiep
God hemel en aarde’. In den beginne stond er blijkbaar
— na terugvertaling van de symbolen — ‘Met Wijsheid
schiep God hemel en aarde’. Wijsheid als naam voor
Sophia en partner van God.

En dan Auvergne. De Auvergnaatse vulkanen zijn al in
de 6° eeuw v.C. beschouwd als heilige bergen. Als
krachtplekken waar de Aarde de mensen voedt. Veel
natuursymbolen waarmee de Zwarte Madonna zich om-
ringt zijn hier te vinden. Vandaar dat de Auvergne zo
belangrijk is en een uitstraling heeft gehad naar de an-
dere delen van Frankrijk.

Nog een verhaal

De auteur vertelt via dit boek een specifiek deel van
haar verhaal over de ontwikkeling van de mensheid.
Die loopt via moederland (Godin) via vaderland (God)
naar mensenland (toekomst). Hebben we eerst beide
uitersten verkend, nu zijn we volgens de auteur toe aan
het integreren van het vrouwelijke en het mannelijke.
Het is onze uitdaging is daarbij om de dualiteit (goed —
slecht, mooi — lelijk) te overstijgen. Dat vraagt open
staan voor datgene dat zich via beide uitersten wil

ontvouwen.

De auteur geeft het voorbeeld van een vrouw en een
man die samen een kind krijgen. Beiden vervullen
daarbij een onmisbare rol. En het kind verenigt
kenmerken in zich van beide ouders.

Alle verhalen die ik in het boek ben tegengekomen ra-
ken me. Ik vind ze wonderschoon — al zijn het er voor
éen boek wel erg veel — en volgens mij zijn ze wat we
in onze tijd nodig hebben. Een verhaal over het
vrouwelijke en mannelijke in de wereld en wat we
gezamenlijk kunnen bereiken. In de woorden van de
auteur ‘Met de Moeder zullen ook het bewustzijn van
ziel en geest als onzichtbare componenten van Mens

en Wereld terugkeren’.

Nog wat tips

Kies de kleurenversie van het boek. letsje duurder dan
de zwart-wit-versie, maar de beelden komen z6 veel
mooier uit! Webwinkel: http://www.pansophia-press.nl/

Ben je geinteresseerd in haar verhaal over moeder-
vader- en mensenland? Lees dan zeker haar ‘basis-
boek’ Van Venus tot Madonna. Dat is wat minder
technisch en encyclopedisch van opzet. Het brengt je
ook naar Malta, Afrika en het Midden- en Verre Oosten.

Ben je geinteresseerd in de betekenis van het wit-
verven van de beelden? Lees dan de boeken van Jan
van der Eerden (bv Een middeleeuwse stad vol gulden
energie). Hij vertelt aan de hand van de Zoete Moeder
hoe dat zit. In zijn ogen is ook zij een Zwarte Madonna,
al is haar gezicht inmiddels wit. Als geboren Bossche-
naar wil ik dat graag even gezegd hebben ;)

Graag wil ik Annine van der Meer bedanken voor het
belangeloos ter beschikking stellen van de afgedrukte
foto’s.



200 JAAR GELEDEN VOND DE SLAG BIJ WATERLOO PLAATS IN NEDERLAND!

Zo nu en dan koop ik wel eens een Z-Krant en in het nummer van 22 mei Jl. stond een aardig artikel over de
herdenking van de slag bij Waterloo op de 19 en 20 juni 2015.

Velen realiseren zich niet maar 200 jaar geleden lag Waterloo niet in Belgié maar in Nederland. Dat is in de
loop der tijd uit ons collectief geheugen gewist. Op 19 en 20 juni van dit Jjaar werd deze slag nagespeeld en
reken erop dat het een spektakel is geworden! Voor nazaten van Franse emigranten die er misschien ook nog
aan deelgenomen hebben, is dit wel een interessant gegeven. Van de voorvader van Anna en Bep Payralbe
n.l. Antoine Payralbe werd aanvankelijk in de familie ook beweerd dat het een gevluchte soldaat uit het leger
van Napoleon was, maar uit de bijlagen bij zijn huwelijksakte uit 1822 blijkt dat hij vrijgesteld was van militaire

dienstplicht.

Op 18 juni 1815 vond er een belangrike slag plaats op het
grondgebied van het verenigd koninkrijk van Nederland dat behoorde
tot de zuidelike Nederlanden. Het gebied werd bedreigd door de
] terugkeer van de
voormalige heerser van
Europa: Napoleon.

De Bondgenoten trok-
ken weer ten strijde te-
gen de verbannen
Corsicaan. De Neder-
landers streden nu
mee met de Britten. Op
15 juni 1815 marcheer-
den de Franse legers
het gebied binnen en
op 16 juni versloeg
Napoleon het  Prui-
sische leger onder
leiding van Bliicher
Maar Napoleon ver-
zuimde dit leger te
vernietigen.  Dezelfde
dag kwam het Ne-
derlandse leger onder

prins Willem van Oranje

leiding van de Prins van Oranje tot een treffen met de Franse
Maarschalk Ney. Deze slag vond plaats bij Quatre-Bras. Daar werd
Frans succes door de Nederlanders verijdeld waardoor de legers van
de Bondgenoten zich konden terugtrekken naar Waterloo., waar de
beslissende eindslag plaatsvond..

Het Brits-Engelse leger aangevoerd door Wellington dreigde het
onderspit te delven maar de Pruisen nu onder leiding van generaal
Gneisenau kwamen op tijd aan en wisten het tij te keren. Prins Willem
van Oranje raakte gewond aan zijn schouder. Napoleon werd
verslagen en weer verbannen, nu naar St. Helena.

Op 19 en 20 juni van dit jaar werd deze slag dus nagespeeld en

zoals in de Z-krant is vermeld nam daar Pim Jonkers en zijn vrouw
ook aan deel. Hij hoorde bij het 7¢ batalion en dat bestond uit
ongeveer veertig man en zij zijn niet de enigen in Nederland die de
slag van destijds nagespeeld hebben. Er staan bij de Nederlandse
Napoleontische organisatie twaalf groepen ingeschreven met bij
elkaar honderden leden. Ook uit het buitenland waren er honderden
groepen aanwezig.

In de VVA-berichten nr. 15 van juni 1989 riep onze toenmalige
voorzitter Nico Balkenende de leden op om aanwezig te zijn bij een
soortgelijke herdenking namelijk “De slag bij Valmy in 1792” De
Pruisen en Oostenrijkers hebben het dan niet begrepen op de re-
volutionaire ideeén van de Fransen en trekken tegen hen ten strijde
om de revolutie neer te slaan.

Aanvankelijk moeten de Fransen zich steeds meer terugtrekken. De
Pruisen en Oostenrijkers noemen het Franse leger kraakporselein
Maar dan treedt Generaal Kellerrmans heldhaftig op en wint de slag
bij Valmy. Ook 2531 soldaten uit de Cantal hebben daaraan
deelgenomen. Helaas was de belangstelling van onze leden destijds
te gering om de reis naar Valmy te ondernemen. Ditmaal hebben we
te laat in de gaten gehad dat er ook publiek aanwezig kon zijn in
Waterloo anders had dat een mooi uitstapje voor de VVA kunnen
worden.

De Franse revolutie in 1789 had natuurlijk grote invioed op Frankrijk
en de rest van Europa. Ook in Auvergne was dat merkbaar. Vanaf
die tijd werd de Cantal departement nr. 15 van de Republiek. De
Cantal werd ook wel Pays Vert oftewel het groene land genoemd.
Op dit groene land moesten de jongens uit de kinderrike gezinnen
hun brood verdienen en dat ging niet zo gemakkelijk. Vandaar de
drang om uit te trekken en elders geld te verdienen bijvoorbeeld in
Nederland..

Na de val van Napoleon werd het koningschap weer hersteld door
Lodewijk XVl en kreeg de adel en geestelijkheid weer meer macht.
In 1824 droeg de gematigde Lodewijk de macht over aan de reacti-
onaire Karel X, waarna de problemen tussen burgers en de adel weer
begonnen. Dat leidde tot de viucht van Karel X. Louis-Philippe van
Orléans kwam toen op de troon. In het revolutiejaar 1848 kwam er
een eind aan deze heerschappij en ontstond de Tweede Republiek.

Ook de zuidelijke Nederlanden kregen de smaak te pakken en
kwamen in opstand,. Koning Willem | kon de situatie niet redden en
op het Congres van Wenen waar de grote mogendheden die de twee
gebieden in 1815 hadden samengevoegd, werd beslist fot de
Belgische onafhankelijkheid en dat werd in 1839 een feit. Vanaf die
tijd ligt Waterloo in Belgié en dat is wellicht de reden dat onze
regering geen acte de précense gaf bij de herdenking van de slag bij
Waterloo.
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