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ZESDE LUSTRUM VVA SFEERVOL GEVIERD

Dertig jaar samen bezig zijn met als gemene deler de afkomst van je voorouders it de Auvergne, is geen wereldschokkende gebeurtenis, maar
toch wel een periode in het bestaan van onze vereniging dat het waard is om met een aantal leden te gaan vieren. Daarom druppelden deze
leden op zaterdagmiddag 6 september 2014 het Princess Hotel (voordien Tulip Hotel), gelegen in een bosrijke omgeving in Amersfoort-Zuid,
binnen. Allemaal ontvingen ze bij de receptie een enveloppe met daarin een lustrumboekje met als titel: “30 jaar VVA Vriendschap op basis
van afkomst” Tegelijk kregen ze een voucher waarin een elektronisch kaartje waarmee de deur van de kamer ontgrendeld kon worden.

Keurige kamers met goede bedden, een waarborg dat men met een gerust hart kon eten en drinken met het vooruitzicht op een goede
nachtrust.

De plagerige wolken dreigden wel met het openzetten van de
kraan, maar hielden zich zodanig in, dat de langzaam groeiende
groep lekker buiten kon zitten om te genieten van wat drank en
een aangename conversatie. Steeds meer tafels en stoelen
werden bijgeschoven en het bedienend personeel ging rond met
dranken en enkele hapjes. Omdat de tijd tussen het inboeken en
het diner wat aan de ruime kant was, waagden enige leden zich in
het aanpalende bos waar een ploeg mannelike recreanten
‘oorlogje” speelde met elektronisch wapentuig.

Om half zeven was de groep van 27 leden compleet en kon Frits
hen officieel wetkom helen en uitnodigen om aan een ruim
voorzien dinerbuffet te beginnen. Er was voldoende om het bord
meer dan eenmaal te vullen, en waar mensen etend bij elkaar
zitten ontstaat een gezellige sfeer
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Na het buffetdiner betrok de groep een toegewezen vergaderkamer waar
koffie, thee en water gereed stonden en voor de fruitminnaars een schaal
met appels. Frits eigende er zich een toe, en omdat hij zich thuis van een
Apple-tablet bedient, nam hij een flinke hap uit de groene appel, voorwaar
een sterspotje voor deze computergigant waardig. Over het verslag van deze
jaarvergadering ontfermde Pieter Laboyrie zich en dat zal in de VVA-
berichten van december a.s. worden opgenomen.

De vergadering duurde maar kort, waarna iedereen een plek zocht in het
fantasierijk gemeubileerde restaurant annex lounge om het vocht rijkelijk te
laten stromen en al pratende allerlei onderwerpen de revue te laten
passeren. Zelfs de genealogie kwam aan de orde. Degenen, die zo nu en
dan behoefte hadden aan een sigaret of de brand in de pijp wilden steken, vonden de weg naar buiten wel om gesterkt met het aroma van
tabak, de borrel weer ter hand te nemen en daarna hun visie weer te geven over de toestand in de wereld en natuurlijk over onze VVA. Het

ijdstip waarop men verkoos de sponde op te zoeken verschilde nogal, de ingenomen slaapmutsjes
navenant.

Zondagmorgen 8.00 uur stond het buffetontbijt klaar en de meesten maakten daar gaarne gebruik van. Er
was een grote keuze in brood en broodbeleg, terwijl yoghurt en melkproducten aanwezig waren voor hen
die gewend waren dit 's morgens ook thuis te nemen. Koffie en thee vervolmaakte dit goede ontbit.

Prompt om kwart over negen reed de luxe touringcar van Besseling het terrein van het Princess hotel op
en stelde de chauffeur Theo zich aan ons voor De leden die met het openbaar vervoer waren gekomen,
konden hun bagage in de bus kwijt; zij zouden bij terugkomst in Amersfoort bij het station worden afgezet.
Buschauffeur Theo was uit het goede hout gesneden. Op weg naar ons doel gaf hij her en der nuttige
informatie. De dagtocht voerde ons naar de Achterhoek met als eerste bestemming de “IJsselhoeve” in
Doesburg. Een prachtig gerestaureerde boerenhofstede, gezellig ingericht met veel voorwerpen uit
grootmoeders tijd. In zaal 2 stonden twee tafels gedekt met kopjes en schotelties waarop schuimgebak
met slagroom. De eigenaar stelde zich aan ons voor en liet zien dat hij een beginnerscursus goochelen



In een ver verleden had de KRO een kinderprogramma ‘Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?’ Daar had Theo zijn tomtom voor
om in dit geval het plaatsje Bronkhorst te vinden, maar hij had zich beter tot de goochelaar kunnen wenden met de vraag: ‘Kunt u mij de weg
naar Bronkhorst vertellen, meneer?’ Op zijn tomtom had hij Bronkhorst met ‘ck’ gespeld en dat bleek niet naast de deur te liggen. We reden
langs mooie plaatsjes als Drempt, Laag-Keppel, Hoog-Keppel en Hummelo, met oude kerkjes en dito kerktorens. Er was feest in de regio want
er werd geviagd en slingers met vaantjes hingen van lantaarnpaal tot lantaarnpaal. Tot overmaat van ramp waren meerder wegen afgezet. Theo
liet de tomtom voor wat hij was en informeerde bij ingezetenen van enkele plaatsjes. Het advies werd: “Volg de route van bus 82 en je komt in
Bronkhorst!" Het duurde even, maar we bereikten het pittoreske 19¢ ecuwse Bronkhorst, bekend als het kleinste stadje van Nederland, en bij dit

alles werden we begeleid door een milde najaarszon. Omdat de dwaaltocht wat tijd had gekost, was ons geen lang verbliff in Bronkhorst
gegund. Dat was jammer, want het was daar best gezellig.

De trekpleister is natuurlijk het Dickens Museum, opgericht door dr Sjef de Jong, die op een video,
verkleed als Scrooge, vertelt over Dickens en de beroemde Christmas Carol. Zijn opvolger hield
daarna een iets te lange voordracht waardoor niet alles in dit museum kon worden bekeken, maar de
geest van Dickens waarde daar zeker rond. Een korte wandeling langs pittoreske pandjes en een oud
kerkje bracht ons weer bij Theo en zijn bus, die hij nu via de kortste route naar de lJsselhoeve reed
waar ons een heerlijke lunch wachtte met sla, kroketten, Gelderse worst en diverse soorten brood.

De middagroute werd begeleid door een gids die ons allereerst enthousiast liet genieten van de
mooie geconserveerde binnenstad van Doesburg. Met eeuwenoude gebouwen zoals de Martinikerk,
De Waag, het Stadhuis en nog veel meer panden, die de tand des tijd hebben doorstaan. Doesburg
is ook bekend om zijn mosterd, en de mosterdfabriek doet tevens dienst als Mosterd- en
Azijnmuseum. De binnenstad is omgeven door wallen. Doesburg is met Zutphen, Deventer, Hattem,
Zwolle en Kampen een van de Hanzesteden gelegen aan de IJssel, die stroomt door het groene land
van de Achterhoek en Overijssel op weg naar het IJsselmeer Het werd een mooie tocht door de
Liemers en zeker het punt bij Tolkamer waar je vanaf de Boulevard een mooi zicht hebt op de Rijn
was bijzonder Onze gids liet ons weten dat de Rijn niet bij Lobith in ons land komt maar bij Spijk,
hetgeen we met eigen ogen konden aanschouwen.

De tocht door Montferland, een heuvelachtig bosgebied, had weer
een heel andere uitstraling. Het is een onderdeel van een stuwwal
die zich uitstrekt via Kleef en Nijmegen naar de Betuwe. Ook de
Elterberg behoort tot deze heuvels. Na de oorlog behoorde Elten
een Korte tijd bij Nederland, maar het is weer teruggegeven aan de
Duitsers. De bus reed er even doorheen, maar het zag er uit als
vergane glorie.

Gelukkig arriveerde de bus weer tijdig bij de IJsselhoeve waar we op b

het beschutte terras konden genieten van een drankje en een enkele zondaar van zijn sigaretje, sigaartje of
Achterhoek nodigt uit tot onthaasting en zo zag ons gezelschap er ook uit op dat terrasje.
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pijp. Het landschap in de

De uitnodiging van het bedienend personeel om ons over te geven
aan een prima dinerbuffet werd gaarne aanvaard en wat is er dah
niet vanzelfsprekender dan dat het voorgerecht ‘mosterdsoep’ de
grootste aftrek had. Ook alle andere gerechten waren goed van
kwaliteit en de hoe- : L
veelheid zodanig dat
iedereen aan zin of
haar trekken kon ko-
men.

Er was volop keuze, zo
dat niemand iets te
kort kwam.

Het verzoek om aan het dessert (ijs) te beginnen werd wat schuchter beantwoord, maar dat kwam omdat Theo ons had gewaarschuwd voor de
goocheltruc van de eigenaar, maar om wat ernstige redenen was hij al vertrokken.

Met het maken van een groepsfoto door chauffeur Theo werd de dag afgesloten. Hij startte daarna de bus, de VVA-ers namen hun plaatsen in
en nu liet hij ons via het scherm even meekijken op zin navigatiesysteem, dat feilloos de weg naar Amersfoort aanwees. Deze plaats
binnenrijdend voorzag hij ons nog van wat toeristische informatie en zeker de lJzeren Stier is een markant punt in deze stad. De vijf
treinreizigers werden bij het station afgezet en het resterende deel van de busgangers werd teruggebracht naar de parkeerplaats van hotel
Princess.

Een mooi weekend van “30 Jaar VVA” liep ten einde. Een groep vrienden ging uiteen op weg naar hun huis in de wetenschap dat de club
vergrijst, maar toch nog springlevend is.

Wiet Josso



IN MEMORIAM NEL BALKENENDE

Via Frits en Virginie Lammerts bereikte ons het droeve bericht dat Nel Balkenende op
6 juli 2014 in de leeftijd van 90 jaar is overleden.

Samen met haar man Nico stond zij aan de wieg van onze vereniging. Met enthou-
siasme stond zij Nico ter zijde bij zijn inspanningen om de nazaten van de geémigreer-
de Auvergnaten in Nederland op te sporen en in een bijeenkomst in Pijnacker samen
te brengen. Dat was op zaterdag 31 maart 1984 in het toenmalige Sociaal Cultureel
Centrum aldaar

Daarna ging het in een stroomversnelling en Nico had nooit zo'n succes kunnen
boeken zonder de stimulans en medewerking van Nel. Zij stond hem ook trouw ter
zijde bij zijn toespraken tijdens de Frankrijkreizen in diverse dorpen en stadjes van
waaruit de emigranten waren vertrokken. Zij had alles direct paraat om het viekkeloos
te laten verlopen.

L Nel las de VVA-berichten met veel interesse en voorzag de redactie dikwijls van
artikelen, die zij had gevonden in het tijdschrift “En-Route”

Het was een klap voor haar toen zij Nico op 29 oktober 1995 verloor en alleen verder moest. Ondanks deze
tegenslag ging zij dapper door en de reeds door Nico voorbereide reis naar La Motte Chalancon werd met haar hulp
doorgezet en de herdenking van Nico in de Temple van het dorp werd een indrukwekkende bijeenkomst. De
ontvangst die zij ons daarna bood in haar tweede woning in het dorp was hartverwarmend.

Eind 2010 werd Nel getroffen door een zwaar herseninfarct, waarna ze verpleegd werd bij haar dochter in
Roosendaal. Voor het laatst zagen wij haar op zondag 13 mei 2012 in Gorrinchem.

Onze voorzitter Frits en zijn vrouw Virginie waren op de begrafenis in Sassenheim aanwezig, waar zij na een

afscheidsdienst in het rouwcentrum “Vliem” werd begraven in het familiegraf op de begraafplaats aldaar waar ook
Nico ligt begraven. ;

We verliezen in Nel een lief en medelevend lid.

Wiet Josso

30-Jarige Orkest Amsterdam viert jubileum in Auvergne!

In het boekje ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan, wordt aandacht besteed aan herdenkingen van diverse
historische feiten, Op €én jubileum willen we in deze VVVA-berichten ook het licht laten schijnen:

30 jaar geleden werd het Orkest van Amsterdam opgericht. Het orkest koos de vorm van een vereniging waarvan de
musici de leden vormden.

Het feestelike zomerconcert vond plaats op 15 juni 2014 in De Duif in
Amsterdam. Daarna ging het orkest met hetzelfde programma op tournee
naar de Auvergne! Het orkest had daar een geweldig chateau als uitvalbasis
en van daaruit trok het door de omgeving met een vol activiteitenprogramma.
Al eerder werd in de VVA-berichten uw aandacht gevestigd op muziek en
Auvergne. In nr 51 van april 2000 berichtte de redactie u over een concert
van het Orchestre d’Auvergne dat onder leiding van de Nederlandse dirigent
Arie van Beek in het Concertgebouw te Amsterdam werd gegeven. Daarna
trad dit orkest in het kader van de Robeco Zomeravondconcerten in 2006 op
in het concertgebouw te Amsterdam ook weer onder leiding van Arie van
Beek. Of hij de contacten heeft gelegd voor het concert van het Orkest van
Amsterdam is mij niet bekend.

Dit orkest, dat even als de VVA nu 30 jaar
bestaat,wordt geleid door Jacob Slagter die
in 1985 werd benoemd tot hoornsolist van het Koninklijk Concertgebouworkest. In
1987 werd hem vanwege zijn buitengewone muzikale prestaties de Nederlandse
muziekprijs toegekend.

Omdat dit orkest dezelfde leeftijd heeft als de VVA en het zich presenteerde in het
land van onze voorvaderen leek het ons goed uw aandacht hierop te vestigen.




Keizer Karel V en de drie Auvergnaten

Alhoewel een legende meestal over het leven van een heilige gaat waarin de fictieve elementen dikwijls het
wonderlijke van zo’n verhaal weergeven, gaat de legende van de drie Auvergnaten allerminst over een heilige. Zij
en de hoofdpersoon Karel V kunnen zich niet beroepen op hun heiligdom, in tegendeel!

Het is dan ook meer een volksverhaal dat zich afspeelt in Henegouwen (Belgi€) en specifiek in Beaumont in het
jaar 1549. Het geeft bovendien weer dat de Auvergnaanse ketellappers veel op weg waren om hun beroep elders
te gelde te maken en al veel eerder dan onze voorvaders die omstreeks 1800 op pad gingen.

Onder de hitte van een morgen in augustus van het jaar 1549 waren drie ketelmakers op weg naar Beaumont. Ze waren van
plan er tijdens de kermis hun handigheid te tonen door enkele stoofpannen, kookpotten of teilen opnieuw te vertinnen. Maar de
Auvergnaten waren helemaal niet goed gehumeurd. Ze mopperden over hun te zware uitrusting, zo zwaar dat “Belzebuth” erin
zou kunnen zijn! Die spullen, die ze droegen op hun gekwetste schouders vanaf het dorp “Salers” in de Cantal door de
heuvelachtige wegen van “Artois” en Henegouwen, leken steeds meer in gewicht toe te nemen.

Ze scholden op die weg, met heuvels en steile gedeelten, die zoveel op hun bergen
van de Auvergne leek. Ze waren bovendien woedend over het bier, dat ze de vooraf-
gaande avond rijkelijk hadden laten vloeien, en dat de volgende dag veranderde tot
gemene katers. Te veel was te veel!l Beaumont en de kermis konden wachten. De
gouden arend hing zeker al op de eiken paal van de markt om het begin van
feestelijkheden aan te kondigen, maar ze hadden rust nodig. En waarom niet eerder
een fles van die Vlaamse Lambic of van die nog naar hop ruikende Cervoise
aanspreken!

Toch konden ze in de verte de zilveren vaandels boven de omwallingen van de stad al
zien. Nog een kleine mijl en hun marteling zou eindelijk achter de rug zijn.

Ze waren aan het klinken toen een paardrijder voorbij kwam. Naar zijn houding, zijn
kleren en zijn uiterlijk moest hij een gegoede burger zijn die ook op weg was naar de
kermis. “ Kom nou, goedaardige Heer, heb medelijden met ons, drie colporteurs in
zweet badend en met voeten vol blaren.” De paardrijder deed niets anders dan lachen
toen hij de drie kerels met een fles in de hand achterover ieunend zag.

“Zo Koninkje! Goedschiks of kwaadschiks zal je ons zeker helpen!”

Ze sprongen als duivels. In een vloek en een zucht werd de teugel van het paard gegre-
i { ; pen. De rijder viel en rolde in het stof. Bedreigd door een lemmet moest hij een hele

hoop kleren en dingen dragen, en het paard kreeg de rest. “ Op weg nu! We nodigen
je vanavond in Beaumont uit!” En ze trokken verder met dit gehoorzame slachtoffer

Maar toen de kerels in Beaumont naast de poort van Soulchoy aankwamen, veranderde hun leven.... De man richtte zich weer
op. Hij gooide zijn last op de grond voor de voeten van de drie misdadigers en riep de burgermilitie aan: “ Kapitein help! Houd
die schooiers aan. Ze pleegden majesteitsschennis tegen me. Knevel ze en voer ze voor de provoost, zodat hij recht spreekt” De
drie kerels verstijfden, ze hadden de Majesteit Karel V in eigen persoon gemolesteerd. De geliefde Keizer, die de Noordelijke
Provincies kwam bezoeken om zijn zoon Filip voor te stellen als zijn opvolger

De hellebaardiers stortten zich op de ketellappers en boeiden ze.

Terwijl de Hertog van Croy de burgemeester, zeven juryleden, de Provoost en de luitenant Provoost bijeen riep, ging het gerucht
van de arrestatie als kruitloop door de hele stad. ledereen kwam op de markt om het oordeel van de Grote Baljuw van
Henegouwen bij te wonen: ambachtslieden, priesters en begijntjes, vrienden van God, Mijne Heer Saint Laurent, kruisboog-
schutters van Saint George, boogschutters van Saint-Sébastien, edelen en boerenkinkels van de streek en het keizerlijke gevolg.

Vastgebonden aan het juk van de groene bank, onder het gerechtskruisje, wachtten de Auvergnaten op het door de Provoost
uitgesproken vonnis zonder beroep.

“Aangezien gij die afschuwelijke misdaad van majesteitsschennis gepleegd hebt tegen onze geliefde Vorst, Keizer van Duitsland,
Prins der Nederlanden en Koning van Spanje, zullen jullie schurken, dienaars van het gespuis van de Koning van Frankrijk zonder
veel omslag opgeknoopt worden. Jullie lijven aan de galg zullen als voedsel dienen voor de raven. Onder juichkreten van de
massa sleepten drie sergeanten van de Provoost de arme kerels tot de galg.

De grote klok van de kerk slaat één uur en voordat hij in de leegte kantelt, riep één van de drie ketelmakers die vreselijke zin:

Stad van Beaumont,
Stad van ongeluk,
Op middag aangekomen,
Op één uur opgehangen!
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