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Zesde Lustrum VVA in zicht

Op de afbeelding hiernaast gaat de loper uit voor de 30-jarige
' VVA. Of veel van onze leden nog zo kunnen huppelen als de
trompetblazer en de vlaggendraagster waag ik te betwijfelen
maar in gedachten gaan we wel allemaal mee in deze feeste-
lijke aubade.
Het bestuur huldigt ook het standpunt dat we dit feit niet on-
gemerkt kunnen laten passeren. Velen van u zijn lid vanaf het
eerste uur en hebben altijd enthousiast gereageerd op de ac-
tiviteiten die de vereniging organiseerde.
Onze traditie om feestelijk stil te staan bij elk lustrum willen
wij zeker in stand houden.

De inzet van Nico Balkenende om de Auvergne in al haar facetten voor het voetlicht te brengen, verdient alle Iof.
Talloos waren zijn artikelen over zijn contacten met Auvergnaten. De geschiedenis, de cultuur en de culinaire ge-
rechten van de landstreek van onze voorvaderen werden breeduit beschreven in ons cluborgaan.

Zo schreef hij in de VVA-berichten van december 1986 over een ‘ontmoeting in Auvergne’. Een zekere heer Lagrange
uit Villeneuve sur Allier had hem uitgenodigd in zijn prachtig verbouwde huis, verankerd in een rots en gelegen aan
de prachtige rivier de Allier.

Verheerlijkt schreef hij over de rivier die zich wringt door nauwe, diep in
het graniet uitgeschuurde gorges (kloven) waaraan verschillende pitto-
reske dorpjes liggen zoals Monistral d’Allier, St. Cirques, Lavodte, Chilac en
uiteraard Villeneuve.

Verlaat je het asfalt en wandel je naar boven, naar de hoogvlakte dan is
het of je op zilveren paden loopt, zo glinsteren de talloze stukjes mica, die
uit het gesteente zijn losgeraakt. Kortom een rivierdal dat een bezoek
zeker waard is, zo schreef onze voorzitter.

Als we iets van Nico kunnen leren, dan is het wel zijn liefde voor Auvergne.
Voor ons leden die nog deel uitmaken van de VVA zijn dat dierbare
herinneringen. De VVA heeft ons iets extra’s gegeven en dat koesteren wij. Daarom gaan wij op zaterdag 6 en
zondag 7 september a.s. feestvieren. We beginnen in het Golden Tulip Hotel in Amersfoort waar we zullen dineren
en overnachten om de volgende dag met een bus een schitterend verzorgde dagtocht te maken in de Achterhoek!
Lees daar meer over op pagina 2 en 3 van deze VVA-berichten. Onze vurige wens is dat zoveel mogelijk leden aan dit
weekend zullen deelnemen.

Van de redactie

Zoals u hierboven kunt lezen wil het bestuur graag aandacht schenken aan het zesde lustrum van de vereniging en
wel op 6 en 7 september 2014 De uitnodiging daartoe met de agenda voor de algemene ledenvergadering treft u
aan op pagina 2. Tevens is bij deze VVA-berichten een aanmeldingsformulier gevoegd. Het verzoek is om dit zo
spoedig mogelijk in te zenden aan het secretariaat.

Op pagina 3 en 4 treft u het verslag van de stralende (in de vorm van regen) voorjaarsbijeenkomst in Leiden.

Op pagina 4 ziet u tevens de aankondiging dat An Hutchison ons stambomenboek op DVD heeft gezet. Beloon haar
werk en schaf deze DVD aan!
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UITNODIGING
Voor de
Bijeenkomst voor de viering van ons 30-jarig bestaan en de Alg. Ledenvergadering
op 6 en 7 september 2014

In Golden Tulip Hotel Stichtse Rotonde 11, 3818 GV Amersfoort (tel. 033-4679900)

Programma:
Vanaf 15.00 uur inboeken bij hotel

16.00 — 18.00 uur: borrelen in de lounge of buiten op terras
18.30 — 20.00 uur: diner
20.30 — 21.30 uur: Jaarvergadering. Daarna gezellig samenzijn.

Agenda Algemene Ledenvergadering:

. Opening voorzitter

. Ingekomen stukken en mededelingen

. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 17-11-2013 (afgedrukt in VVA-berichten 107 van dec.2013) .

. Jaarverslag 2013 secretaris

. Financieel verslag 2013 Penningmeester

. Verslag kascommissie

. Begroting 2015

. Benoeming kascommissie

. Verkiezing bestuursleden (Aftredend zijn Frits Lammerts en Hanne Sons; beiden stellen zich herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen ingediend worden véor 6 september 2014)

10. Voorjaarshijeenkomst 2015

11. Rondvraag

12. Sluiting

OONOOADOWN -

Aanmelden voor feestweekend

Omdat dit ons feestweekend voor de viering van ons 30-jarig bestaan wordt, zal de vergadering worden
ingebed in het totale feestprogramma. Zoals vermeld op pagina 1, maken we er een heel weekend van dat
we beginnen in_het Tulip Hotel in- Amersfoort. Met de busonderneming Besseling eveneens uit Amersfoort
hebben we een arrangement kunnen afsluiten dat er als volgt uitziet:

Zaterdag 6 september 2014

's Middags om + 15.00 uur aankomst bij het hotel. (voor treinreizigers gaat vanaf het station bus 56 richting
Driebergen-Zeist. Uitstappen bushalte Potgieterslaan (8 min lopen naar Golden Tulip Hotel). Ook bestaat
de mogelijkheid om een taxi van Besseling te bestellen (kosten € 10,--, maar bij gebruik door meerdere
leden kunnen kosten worden gedeeld). Bij inzending formulier aangeven of u van taxi gebruik maakt!

Na aankomst in hotel worden de kamers toegewezen. Daarna borrelen en vervolgens om + 18.30 uur
gezamenlijk dineren. Na het diner houden we gedurende een uurtje de algemene ledenvergadering in een
door het hotel aan te wijzen zaaltje en vervolgens gezellig samenzijn.

Zondag 7 september 2014

Om 8.00 uur: Ontbijt

Om 9.15 uur: Aanvang geheel verzorgde dagtocht naar de Achterhoek incl. koffie met lekkers, lunchbuffet
en dinerbuffet.

Kosten voor deelname aan dit weekend:

Het bestuur heeft royaal in de buidel getast en wil de deelnemers dit fantastische weekend met een diner,
overnachting en ontbijt alsmede een prachtige dagtocht in een comfortabele touringcar van de firma
Besseling aanbieden voor € 50,-- per persoon. Ook voor degenen die gebruik wenst te maken van een een-
persoons kamer hebben we de prijs bepaald op € 50,-- per persoon

Om het een geslaagd weekend te laten worden is het wel van belang, dat er zoveel mogelik leden
deelnemen aan dit weekend.

Wij hebben bij de viering van onze Lustra altijd getracht het de deelnemers naar de zin te maken en een
gezellig feest te organiseren. Toont uw betrokkenheid bij de VVA en meldt u aan middels het aanmeldings-
formulier dat bij deze VVVA-berichten is ingesloten.

s




Voorjaarsbijeenkomst op zondag 11 mei 2014 in Leiden
Toen de zon niet scheen op Moederdag was Leiden in last

Zo was het op deze winderige en druilerige dag. Gewend als we waren aan mooie en zonnige voorjaars-
bijeenkomsten, moesten we het nu doen met een door de weergoden voorgeschoteld weertype, dat wel erg
appelleerde aan het door de Auvergnaatse emigranten gefabriceerde product: de paraplu. Toch weerhield dat 25
leden niet om vol goede moed de richting naar Leiden in te slaan en met de trein of per auto deze oudste

universiteitsstad van Nederland te bezoeken.

De automobilisten hadden hun auto keurig geparkeerd op de grote parkeerplaats aan de Haagweg om zich
vervolgens met een cityshuttlebusje te laten vervoeren naar stadscafé Van der Werff,

Daar zat inmiddels onze grote leider aan een tafel waar de producten
voor een goede lunch reeds op de tafels waren neergezet. Al snel
waren alle stoelen aan de dis bezet en ontspon zich de gebruikelijke,
gezellige conversatie tussen leden die elkaar al een tijdje niet hadden
gezien. Ondanks het bestaan van twitter en facebook gaat er toch
niets boven een gesprek van face to face.
De lunch was prima verzorgd met heerlijk ambachtelijk brood en een
gevarieerd assortiment aan broodbeleg. Koffie- en theekannen
stonden klaar, zodat ieder aan zijn of haar trekken kwam.
Al etende hadden we gehoopt dat de regen en de wind op hun
schreden zouden terugkeren, maar niets was minder waar. Alle
meegebrachte paraplu’s, werden opengeklapt en de groep VVA-ers
leek nu wel op emigranten uit de Auvergne op weg naar een
regenachtige toekomst. Gezegd moet worden dat een echte
paraplumaker welkom zou zijn geweest om de deplorabele staat van
het regenscherm van de voorzitter eens goed te repareren.
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L. == plu's moesten het ont-

gelden want de wind

= scheen er een genoe-
gen in te scheppen hard
onder het scherm te
blazen zodat de ba-
liinen doorbogen en de
parabool een omge-
keerde schotel werd.
Toch bereikte de groep
het ‘Museum voor Oud-
heden’ om daarbinnen
te overleggen wie zich
zou gaan verdiepen in
de geheimen van de
archeologie en de ge-
. schiedenis van de
= - : “ oudheid en wie in de
‘Hortus Botanicus' de wondere wereld van de flora wilde ontdekken.
Het werd niet helemaal fiftyfifty maar er ontstond een redelijke
verdeling.
Ondergetekende ging met de groep van de Hortus mee en gezien het
weer was men veroordeeld de kassen te bezoeken. Daar viel een
wereld van vele subtropische planten en bomen te bewonderen met
schitterende opbloeiende bloemen en bloesems waarvan de
weelderige en kleurrijke vormen tot de verbeelding spraken. De vele
varens, de bananenbomen met hun grote bladeren en trossen
vruchten, die je via de loopbrug ook van bovenaf kon bewonderen.
Dan was er ook de kas met de reuzenwaterlelie de Victoria Amazone,
die veel bezoek trok. In deze kas ook het kruidje-roer-me-niet (Mimosa
pudica) Dit kruidachtige plantje reageert snel op een aanraking. Dit ge-
beurt met signaalstoffen. Bij aanraking van het evengeveerde samen-
gestelde blad vouwt dit blad samen. Na enkele minuten strekken de
bladstelen zich weer en vouwen de bladeren zich open.
In de kas voegde Mieke Goudeau zich bij de groep, terwijl Riet Dumas
zich had gemeld bij de rondvaartbootrederij Rembrandt.
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Nadat de gehele
groep aanwezig was
op de aanlegplaats
van de rondvaartboot
meerde het vaartuig
prompt om half vier
aan bij de aanleg-
steiger. Hoewel het
een overdekte boot
was moesten we in
buigende en bukkende
houding onze Zzitplaat-
sen opzoeken. Daarbij
stootte bijna iedereen
het hoofd tegen het
lage plafond, maar
lachend bereikte men
zijn of haar plaats.

De vrouwelijke kapitein loodste de boot vakkundig in de goede richting.
Via een bandje werd ons de nodige informatie verstrekt. Zo voeren we
langs de Sterrenwacht, de Rembrandtmolen, de Zeevaartschool waar
kansarme jongens in de 19¢ eeuw een opleiding konden krijgen. Al
snel werd duidelik waarom de boot zo'n laag plafond had, want de
meeste bruggen waren niet hoog genoeg om er met een wat hogere
boot onderdoor te varen.

Vanaf onze lage positie hadden we een heel apart zicht op de stad die
zich toonde in oude gebouwen, kerken en winkels.

De geschiedenis van Leiden zoals weergegeven in de vorige VVA-
berichten passeerde de revue.Rustig glijdend door het water luisterden
we naar de weergave van het geluidsbandje en de onafwendbare
regendruppels op het glazen dak van de boot.

Het werd een ontspannen uurtje dat weer eindigde waar we begonnen
waren.




Bij goed weer zouden we daarna zeker neergestreken zijn op het
terras van restaurant Van der Werff, maar al het hemelwater belette
ons dat. Binnen was er geen plaats want daar was veel publick samen
gedromd om naar de live muziek te luisteren.

Terrassen genoeg in Leiden, geen weer om daar heerlijk bezit van te
nemen. Het werd uiteindelijk binnen bij de ‘Bruine Boon’. De bruine
boon slaat niet op de bekende peulvrucht waar Bartje niet voor wilde
bidden, maar op de bruine koffieboon. Hier kon ons gezelschap terecht
en de hoek waar we terecht kwamen, riep bij mij herinneringen op aan
een van de Frankrijkreizen toen we als gevolg van het weer ook in een
café terecht kwamen. Lekker gezellig om de tafel geschaard.

En laat het dan maar over aan een groepje VVA-ers om daar de tijd
gezellig door te maken. Praten en drinken daar zijn uiteindelijk café’s
voor bedoeld!

Om half zes was het diner gepland bij restaurant ‘Van Buuren’, enkele
schreden verwijderd van de Bruine Boon. Een restaurant met een ge-
zellige inrichting en sfeer. Een smakelijk 3-gangen menu naar keuze
werd ons geserveerd door een goede en vriendelijke bediening.

ledereen kwam aan zin trekken met soep of carpaccio, zalm of
biefstuk en een heerlijk dessert.
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Op een geschikt moment nam onze penningmeester Harry Delpeut het
woord om Frits te bedanken voor de voorbereiding en organisatie van
deze dag. Hij onderstreepte dat met een fles wijn die hij hem overhan-
digde. De voorzitter aanvaardde dat met dank en nam van de gelegen-
heid gebruik om de aanwezige leden te wijzen op de viering van ons
30-jarig bestaan op 6 en 7 september 2014 . Het bestuur zal er alles
aan doen om er een gezellig weekend van te maken maar dan moet
het wel kunnen rekenen op een grote opkomst.

Tegen acht uur was het zover dat de maaltijd ten einde was en de
deelnemers hun weg naar huis zochten. Hetzij met de trein, hetzij met
de auto.

We kunnen constateren dat deze voorjaarsbijeenkomst heeft voldaan
aan het gestelde doel: elkaar in een vriendelijke zetting ontmoeten en
weer eens kennis nemen van ieders persoonlijke wel en wee. Helaas
kon Johan Goudeau niet aanwezig zijn omdat hij herstellende is van
een herseninfarct. Ook Ria Schouten had laten weten niet van de partij
te zijn, omdat haar gezondheid dat niet toe liet.

Dat Frits niet voor mooi weer heeft kunnen zorgen, vergeven wij hem
graag; hij is tenslotte niet Onze Lieve Heer.

Wiet Josso

Boek stambomen Auvergnaatse
emigranten op DVD

Van An Hutchison vernam de redactie dat zij het
boek ‘Ketellappers, Koperslagers en Parplu-
verkopers uit Auvergne in Nederland’

op DVD heeft gezet Het bleek ondoenlijk om dit
werk nog in boekvorm te laten verschijnen.

Dat zou 612 bladzijden hebben gevergd.

An heeft een geweldige klus geklaard door dit in
digitale vorm op DVD te zetten.

Alles staat erop: voorwoord, foto’s, index etc.

De DVD kost- € 5~ en daar komen dan de
verzendkosten nog bij. Voor dit kleine bedrag
komt u in het bezit van een waardevolle
gegevensbron van de emigranten uit de Auvergne,
ook van uw voorvaderen. An laat weten dat ze de
DVD op het feest in september mee kan nemen,
dat scheelt dan weer verzendkosten. Wanneer u
dit wenst, verzoekt zij dit kenbaar te maken door
een telefoontje (0181-631.396) of per e-mail:
Amhutchison@kpnmail.nl




